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BEZIELING 

Door: ds. Dick Steenks –  : ds.steenks@kpnmail.nl   

oen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem 

in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.’ (Genesis 2 : 7) 

Bezieling 

‘Wat bezielt je?’ vragen we nog wel eens als iemand iets doet dat eigenlijk vreemd of niet normaal is. 

Waarom doe je dat?  

Maar als we deze nu eens niet als een verwijt, maar als een echte eerlijke vraag zouden stellen? Wat 

bezielt je? Dan stel je een hele boeiende vraag, waarop je wel eens heel diepzinnig antwoord kan krijgen.  

Het is natuurlijk niet zo’n makkelijke vraag, want vertel maar eens waarom je de dingen doet die je 

doet. We stuiten dan op een diepe laag in ons zelf die we de bestaansgrond noemen, of anders gezegd: 

de existentie. Die op haar beurt is weer gegrond in de levensbeschouwing, zeg maar je geloof. Als je 

gevraagd wordt wat je bezielt, dan kom je te spreken over die diepe lagen. Dat gaat altijd aarzelend, 

voorzichtig, want het is nog niet zo eenvoudig om daar over te praten.  

In onze westerse samenleving hebben we voor een deel verleerd om te luisteren naar wat ons echt 

bezielt. We moeten presteren, efficiënt werken en rendement leveren. Gevolg is dat we vervreemden 

van onszelf, van ons innerlijk, van wie we zijn en wat ons in beweging zet. Mensen zeggen vaak: ‘ik 

moet wel mezelf kunnen zijn’. Maar de vraag ‘wie ben je dan?’ levert doorgaans ‘beeld zonder geluid’ 

op. 

Als we die vraag ‘wie ben je dan’ eens in bijbels licht zetten, dan komen we in het Oude Testament het 

woord ‘nefesj’ tegen dat veelal met ziel of levensadem vertaald wordt. Door God ingeblazen levensadem. 

Als we dat dan weer helemaal op onszelf laten inwerken dan komen woorden tevoorschijn als energie, 

plezier, lust en gemeenschap. Want dat kan en mag je als mens van God beleven bij het bewerken en 

bewaren van de schepping. God was er goed mee bezig, enthousiast ook. Hij schiep de dingen en de 

mensen met een ongelooflijk groot plezier. Zijn Geest zweefde over de wateren. 

En Hij zag dat wat Hij gemaakt had goed was. Het was goed omdat het technisch goed in elkaar zat, 

maar ook omdat het met vreugde en bezieling gemaakt was. Hoe graag mag je dat bij jezelf constateren, 

dat de dingen die je graag (met bezieling) doet - professioneel of vrijwillig - vaak ook goed zijn. Hoe 

graag mag je kijken naar mensen die bezield zijn. Kunstenaar of koster, musicus of metselaar, dat doet 

er niet toe. Kinderen hangen aan de lippen van docenten die bezieling tonen. Ordeproblemen? 

Nauwelijks bij hen. Het draait in het leven - en het werk - niet alleen om techniek, maar ook plezier, 

passie en inspiratie. 

God heeft ons bezield. Letterlijk en figuurlijk. Met het vreugdevolle verlangen om er iets van te maken, 

creëerde hij de mens en blies hen de levensadem in. Bezield kwam de mens tot leven. Om er wat van 

te maken.  

In de komende vakantietijd recreëren we hopelijk, dat wil zeggen: dat we worden hérschapen, dat we 

nieuwe adem krijgen ingeblazen, dat we op adem komen om bezield weer aan een nieuw seizoen van 

leven en werken, van geloven en verwonderen te beginnen.  

 

T 
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VAN DE REDACTIE 

door: Lia Hulsbos  –   

: wijkbrief@ontmoetingskerk -dordrecht.nl   

De zomer komt eraan. 

Zomer betekent voor de kerk een afronding van 

de activiteiten, een rustperiode, maar je ook al 

voorbereiden op wat na de vakantie weer van 

start gaat. 

Zomer betekent voor velen vrijheid, vakantie en 

er op uit trekken. Daarnaast zijn er mensen die 

tegen de vakantie opzien, omdat er niets te doen 

is en ze de dagen in eenzaamheid doorbrengen. 

Laten wij met elkaar omzien naar de medemens, 

zodat iedereen van deze zomer kan zeggen, hij 

was vol warme ontmoetingen. 

Wij wensen u een fijne zomertijd toe. 

Namens de redactie,  

Lia Hulsbos 
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VAN DE DIACONIE 

Door: Marjolein Attasio namens Diaconie  – : diaconie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

n alweer een jaar voorbij. Wat gaat die tijd toch hard! De zomer is voor mij toch altijd weer een 

tijd van terugkijken maar ook weer vooruit. Als je werkzaam bent in het onderwijs, zoals ik, dan 

is de zomer eigenlijk de afsluiting van een schooljaar. Afscheid nemen van de leerlingen die hun 

diploma hebben gehaald, afscheid nemen van je mentorklasje, dat weer een jaar doorschuift. Afscheid 

nemen van dierbare collega’s die met pensioen gaan of een andere baan hebben gevonden. Ik word er 

altijd een beetje melancholisch van.  

Maar de zomer is ook de periode waarin je weer even kunt bijkomen van een jaar hard werken. Op 

vakantie gaan, het huis eens goed schoonmaken, troep wegbrengen. Daarover gesproken: niet alle 

troep die mijn huis uitgaat in zo’n opruimbui is waardeloos. Er zitten best spullen bij die een tweede 

leven waard zijn. En gelukkig zijn er tal van organisaties die mijn oude spullen graag hebben. Om te 

recyclen, of om door te geven aan mensen die juist die spullen goed kunnen gebruiken. Kijkt u de 

komende weken ook eens rond of u goed bruikbare spullen hebt, voor de kledingbank, Opnieuw&Co, de 

Weggeefwinkel, Geef het Dordt. Wij hebben als diaconie geen magazijn of plaats om spullen op te slaan, 

maar de organisaties die ik hier net genoemd heb, zijn er blij mee. 

En ik kijk ook vooruit. Na de zomer zit mijn termijn als diaken erop en neem ik afscheid van de 

kerkenraad. Gelukkig neemt Ellen van Schouten de voorzittershamer over en hebben we ook alweer een 

nieuwe diaken op het oog, zodat ons belangrijke werk gewoon doorgaat. Dat werk dat we niet zouden 

kunnen doen zonder u. Want we kunnen vaak een beroep doen op u, als gemeentelid. Daar zijn we blij 

mee en dankbaar voor. Nog voor de zomervakantie hebben we een actiedag voor ons project in 

Makunda. In de zomervakantie organiseren we een feestelijke middag in het Sterrenburgpark voor 

kinderen die op of onder de armoedegrens leven. Ook in de zomer zitten de diakenen dus niet stil! Als 

u wilt helpen, neemt u dan contact op met Ali Mensen. 

Ik wens u alvast een mooie zomer. Als u niet gaat reizen, kijkt u alstublieft weer om u heen of er mensen 

zijn die een helpende hand kunnen gebruiken. U weet wel: dat tuintje met onkruid, die kliko naar de 

straat, dat boodschapje voor de buurman, het stoepje van de buurvrouw…… 

  

E 
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MANTELZORG  

Door: Hans van Dijke namens voorzitter Pastoraat  –   : jvandijke@outlook.com   

roeg of laat komt het op je pad. Je wordt mantelzorger of je hebt (in de toekomst) een 

mantelzorger nodig. Mantelzorg, onbetaalde en onverplichte hulp aan mensen met 

gezondheidsproblemen in je eigen kring. Geen vrijwilligerswerk, nee want je kiest er niet voor, 

het overkomt je en je kunt er ook niet zomaar mee stoppen.  

Volgens het CBS waren in 2019 zo’n 5 miljoen! mensen mantelzorger. Meer dan 800.000 waren dat 

zelfs langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. Getallen die in de toekomst alleen maar 

zullen groeien. Sinds enige tijd ben ook ik weer mantelzorger. In mijn geval voor een familielid in een 

verpleeghuis in Franeker. Nee, niet naast de deur. Maar je hebt het niet voor het kiezen en dat geldt 

overigens ook voor de mantelzorgontvanger.  

Maar met het openbaar vervoer naar Franeker doe je 

niet ‘eventjes’. Van deur tot deur ruim 4 uur. Gelukkig 

heb ik een auto en ik vind autorijden best wel leuk dus 

zo kan ik zonder, schuldgevoel vanwege het milieu, 

maandelijks wat autokilometers maken. “Elk nadeel 

heb z’n voordeel”, zei Cruijff al. En zoals iedereen die 

met zorg of publieke instanties in het algemeen wordt 

geconfronteerd heb ik ook mijn verwonder- en 

ergernismomenten. Soms ook door de zorgontvanger. 

De reisafstand helpt dan weer om een beetje te 

relativeren en tot jezelf te komen. 

Zo kwam ik laatst op de gedachte dat we mantelzorg 

toch veelal zien als iets ‘doenerigs’. Het doen en 

regelen van dingen die de zorgontvanger zelf niet kan. 

Bijna letterlijk ergens handen en voeten aan geven. 

Maar een mens is natuurlijk meer dan alleen dat wat hij of zij niet meer kan. Niet alleen je buitenkant 

of hoe goed je leven is georganiseerd telt, ook je binnenkant doet ertoe, misschien wel juist die. Hoe je 

in je vel zit bepaalt toch voor een groot deel hoe goed je met tegenslag en beperking kunt omgaan. 

Daaraan aandacht geven is mantelzorg voor het hart.  

Ook op het oog gezonde mensen hebben maar al te vaak mantelzorg voor het hart nodig.  

De kerk is vanouds de plaats waar dat is herkend en waar aan mantelzorg voor het hart vorm werd en 

wordt gegeven. Een plek waar je als mens wordt gezien en gehoord. Dikwijls is dat georganiseerd. Ook 

in onze gemeente is er een structuur waarbinnen gemeenteleden als contactpersoon, ouderling of 

pastoraal medewerker samen met de predikant omzien naar andere gemeenteleden. Zij geven het 

pastoraat vorm met de eenvoudige vraag “He, hoe is het nu met jou? Vertel eens.” Voor dat 

georganiseerde werk zijn ook telkens nieuwe mensen nodig die zich als vrijwilliger gedurende een aantal 

jaren voor het pastoraat willen inzetten.  

Maar het geven van mantelzorg voor het hart is niet alleen voorbehouden aan vrijwilligers. Het gaat ons 

als gemeenteleden allemaal aan. De vrijwilligers zijn voorbeeld, inspiratie en aanmoediging voor ons. 

Maar elk gemeentelid, ook u, kan het gewoon proberen met wie bij toeval op je pad komt. Oprecht de 

vraag te stellen: He, hoe is het nu met jou? En dan luisteren. Er is immers meer behoefte aan gehoor 

dan geluid.  

Zo worden we navolgers van de Mantelzorger bij uitstek. 

Zo vriendelijk en veilig als het licht,  

zo als een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God.  

Goede vakantietijd. 

V 
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VERSLAG GEMEENTEVERGADERING VAN 18 APRIL 2023 

Door: Marco Molendijk,  Scriba –  : scriba@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

Welkom en liturgische opening 

e voorzitter van de kerkenraad, Kees Abrahamse, opent de vergadering met een welkom aan 

alle aanwezigen. Vervolgens lezen we een gedeelte uit de Bijbel en na het gebed zingen we 

gezamenlijk lied 275 geschreven door Huub Oosterhuis. 

Presentatie door Paula Blokhuis van stichting Wijdekerk. 

Paula Blokhuis van stichting Wijdekerk (meer info: 

https://www.wijdekerk.nl) geeft een presentatie over het werk van 

Wijdekerk en vertelt een persoonlijk verhaal over haar homoseksuele 

zoon in het kerkelijk milieu waar zij toe behoren. Zij behoren tot de Ned. 

Geref. Kerk, haar man is daar predikant. 

Paula Blokhuis geeft aan wat belangrijk is voor LHBTI+ leden in een 

kerkelijke gemeente. 

Zij noemt: rolmodellen in de gemeente, een aanspreekpunt in de kerk, verbindt ouders en grootouders 

aan elkaar (wij de ouders), organiseer als kerkenraad een meeting voor ouders en grootouders om zo 

verbondenheid en begrip te kweken. 

Voor onze gemeente hebben Evi van der Linden en Esra van den Ende aangegeven als contactpersoon 

te willen optreden. 

Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Cor den Dopper vraagt of de familie Blokhuis lid is gebleven van de kerkelijke gemeente waartoe 

zij behoren. Ja zij zijn lid gebleven, ondanks worstelingen. 

Rianne Spits geeft aan dat wij als mensen nooit mogen oordelen over anderen. 

Hans van Dijke vraagt wat doe je wel of niet als kerkelijke gemeente. Hij noemt als 

aandachtspunt dat de leden van de LHBTI+ gemeenschap niet zitten te wachten op een 

uitzonderingspositie en een te nadrukkelijke aandacht.  

Thea Abrahamse vraagt of er bij Wijdekerk ook aandacht is voor de positie van vrouwen in de 

kerk. In bepaalde kerkelijke gezindten worden vrouwen niet in het ambt toegelaten bijvoorbeeld. 

Paula geeft aan dat er keuzes zijn gemaakt en er is niet specifiek hiervoor gekozen. 

Dick Steenks vraagt hoe Paula Blokhuis staat tegenover een Regenboogviering, moeten we dit 

doen als Ontmoetingskerk of juist niet? Dit moeten we als gemeente echt zelf beslissen, wat 

willen we ermee bereiken, wat willen we uitstralen naar buiten toe? Dat zijn vragen die we 

moeten beantwoorden. De kerkenraad zal hierover nog verder spreken. 

Procedure verkiezing ambtsdragers. 

Marco Molendijk legt kort de procedure uit zoals die gebruikelijk is in onze gemeente. De verkiezing van 

ambtsdragers is door de gemeente gemandateerd aan de kerkenraad. De vraag is of de gemeente dit 

opnieuw wil mandateren aan de kerkenraad. Hiertoe wordt unaniem besloten. De gemeente verleent 

hiermee opnieuw mandaat tot 1 mei 2029. Dik van der Zeijden vraagt nadrukkelijk om een transparante 

communicatie over welke vacatures er zijn. 

De kerkenraad zegt bij monde van de scriba toe hier zorg voor te zullen dragen. 

  

D 
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De gemeente wordt bijgepraat vanuit: 

Kerkrentmeesters 

Aad Smit geeft een korte toelichting op de Aktie Kerkbalans en de energielasten. 

Jan Doornik vraagt of de zonnepanelen nog genoeg opbrengst leveren. Aad geeft aan dat dit zeker het 

geval is. 

Riet Ouwehand vraagt of er al duidelijkheid is over naar wie de mail van de actie kerkbalans gestuurd 

wordt? Riet geeft aan dat dit vaak de man is die als hoofd van de Pastorale Eenheid gezien wordt. Dit is 

toch niet meer van deze tijd? Martin Huijer legt uit dat indien een email naar een echtpaar gestuurd 

wordt, dit vaak inderdaad naar de man is, dit heeft met de inrichting van systemen op landelijk niveau 

te maken. Martin geeft aan dat men dit zelf aan kan laten passen. Na de aanpassing ontvangt de vrouw 

dan de mail. 

Werkgroep Eredienst 

Tineke van der Leer geeft aan dat er na de zomer een nabespreking van een dienst zal plaatsvinden. De 

diensten in de sterke tijden worden altijd geëvalueerd door de werkgroep. Er is contact vanuit de 

werkgroep Eredienst met gastpredikanten over de orde van dienst indien nodig. 

Marcus van Driel is ook lid van de werkgroep als vertegenwoordiger van de organisten. Marcus geeft 

input over muziek in de eredienst. 

Er is contact met de bloemschikgroep alsook met kinder- en tienerdienst en er is nauwe samenwerking 

met de diaconie. 

Hans van Rossum vraagt wat de bedoeling is van de antifoon? Tineke geeft aan dat dit een samenvatting 

is van de psalm van de zondag. In onze gemeente zingen we de antifoon alleen in de sterke tijden (40 

dagen- en adventstijd). 

Ruud Pullen vraagt waarom er geen orgelspel is voor de dienst en waarom wel pianospel bij de 

livestream? Tineke geeft aan dat er met de techniek gesproken zal worden over de pianomuziek bij de 

livestream. Over het orgelspel voor de dienst is in het verleden al vaker gesproken. De mensen praten 

met elkaar (vaak best hard) voor de dienst en dan is het beter geen orgelspel te hebben. Na de dienst 

hebben we wel orgelspel waar echt naar geluisterd wordt als overgang van onze dienst in de kerk naar 

onze dienst in de wereld. 

Mevrouw Bezemer geeft aan dat het geroezemoes voor de dienst storend is voor de kijkers naar de 

livestream. Dit wordt besproken met de technici. 

Diaconie 

Marjolein Attasio geeft een uitgebreide terugblik op alle acties die de afgelopen maanden gehouden zijn. 

Er zijn veel acties geweest waaraan door de gemeente van harte is meegewerkt. 

De wijkdoelen worden besproken. Vorig jaar Ronoylion en nu Makunda. De opbrengsten voor het 

wijkdoel zijn erg goed waarvoor dank vanuit de betrokken organisaties. 

De diaconie wordt regelmatig gevraagd of er vrijwilligers zijn voor bepaalde organisaties. U kunt zich 

melden bij de diaconie. Marjolein vraagt aandacht voor het project Kamers met Aandacht. Mocht u 

ruimte in uw huis hebben en een jongere een kamer willen aanbieden omdat deze (tijdelijk) niet meer 

thuis kan wonen, dan kunt u dit via de diaconie melden. Er staat een vergoeding tegenover. 

Cor den Dopper vraagt waarom de voedselbank niet besproken is in het overzicht van Marjolein. Dit is 

per ongeluk vergeten maar dit is natuurlijk een heel belangrijk project waaraan onze diaconie meewerkt. 

De voedselbankinzameling is een succesvol project, wekelijks gaan er vele volle kratten naar de 

voedselbank vanuit onze kerk. 
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Pastoraal (Taakgroep pastoraat/pastoraal beraad) 

Hans van Dijke geeft aan dat we een goed netwerk van contactpersonen hebben. De contactpersonen 

vormen de basis van de pastorale organisatie; ogen en oren van het pastoraat. 

De ledencontrole loopt nog steeds door met als doel de gegevens van de leden up-to-date te houden. 

Dit voorjaar zijn er gemeentegesprekken geweest waarbij de gemeente kennis kon maken met ds. 

Steenks, hiervan is goed gebruik gemaakt. 

Hans stelt vervolgens de digitale wijkbrief aan de orde. Evaluatie van de digitale wijkbrief moet nog 

plaatsvinden. Als gemeente worden we ook opgeroepen om zelf alert te zijn op pastorale zaken en deze 

door te geven aan de ouderling of contactpersoon. 

Thea Abrahamse vraagt of contactpersonen ook op bezoek gaan bij jonge gezinnen? Thea geeft vanuit 

eigen ervaring aan dat zij nooit een contactpersoon aan huis hebben gehad. Hans geeft aan dat de 

contactpersonen bij iedereen langsgaan en dat het de bedoeling is dat er in principe wordt aangebeld 

bij het overhandigen van b.v. de verjaardagskaart of bezorgen van de (papieren) wijkbrief. 

Thea Abrahamse vraagt vervolgens waarom er bij de kaart van een overledene in de kerk geen foto 

geplaatst wordt? Hans geeft aan dat we het vaak als kerk zelf niet doorkrijgen dat iemand is overleden 

en dat we het zelf uit LRP moeten halen dat iemand is overleden. Eén en ander hangt samen met het 

feit dat familie soms niet weet dat de overledene lid is van de kerk. De foto moet worden aangeleverd 

door de familie. 

Communicatie en PR. 

Corien Simpelaar neemt de aanwezigen mee in de vormen van communicatie die we tegenwoordig 

toepassen als kerkelijke gemeente. Denk aan website, social media, (digitale) wijkbrief en zondagsbrief. 

Veel mensen hebben tegenwoordig een smartphone en dus makkelijk de beschikking over internet. 

Vanuit deze gedachte willen we ook gaan werken met een app voor op de telefoon. U kunt binnenkort 

de Ontmoetingskerk app downloaden op uw smartphone. De app heeft een “facebookachtige” omgeving, 

maar wel zonder reclame. 

In de app kunnen verschillen groepen gemaakt worden zodat veel informatie gedeeld kan worden. Om 

deel te kunnen nemen aan de app kunt u zich melden met uw mailadres en dan zal gekeken worden of 

u lid bent van onze wijkgemeente, zo ja dan wordt u toegelaten. De kerkenraad kan alsnog besluiten 

om mensen die geen lid zijn van onze wijkgemeente maar wel sterk betrokken zijn toch toe te laten. 

Ook kunt u via de app doneren aan de zondagse collecte. De collecte zal als onderdeel van de eredienst 

niet verdwijnen, maar dit is een extra mogelijkheid. De app zal rond Pinksteren live gaan! De gemeente 

zal te zijner tijd verder worden geïnformeerd over de aanmeldingsprocedure en het gebruik van de app. 

Rondvraag 

Cor den Dopper vraagt of de kansel weggehaald kan worden i.v.m. het Singelkoor. Dit koor zal optreden 

tijdens de IKAA dienst op 23 april. Nienke Vermeij geeft aan dat dit niet handig is. Beter is het orgelvak 

in te richten voor het Singelkoor 

Hans van Rossum vraagt of er nieuwe banners op de kerk komen met een nieuwe tekst. Idee is het logo 

van Wijdekerk aangevuld met een regenboog en een nader te bepalen tekst. De kerkenraad zal nog een 

besluit nemen over de uiteindelijke tekst en het gebruik van het logo. 

Cor den Dopper merkt op dat het goed zou zijn ook het logo van de PKN op te nemen om zo onze kerk 

duidelijker te profileren als PKN-kerk. 

Afsluiting 

Kees dankt alle medewerkers aan deze avond en we mogen terugkijken of een zeer geslaagde avond 

met een goede opkomst van gemeenteleden. 

Tot slot zingen we het lied Liefde mag bloeien en bidden we staande het Onze Vader. 
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PROGRAMMA OPEN HUIS 

Ontmoetingskerk 

14 juni t/m 13 sept. 2023 

(elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand) 
Alle programma’s onder voorbehoud / Raadpleeg de website of kerkapp 

 

14 juni Harm Blos, boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch, geeft een lezing over de Visarend in 

de Biesbosch. 

28 juni Theatergroep Mooi Weer presenteert: 'Het kleine café' 

 Wees welkom in ons café, waar de normen en waarden van eind jaren 60 en begin jaren 70 nog de 

klok slaan. Hier gaan we voor de ouderwetse gezelligheid en kwaliteit. Iedereen is welkom, want we 

zijn allemaal gelijk. 

 Laat je verrassen met de bekende en minder bekende liedjes van Boudewijn de Groot, Rob de Nijs, 

Herman van Veen, de Beatles en vele anderen. Uiteraard spelen we ook onze beroemde pub quiz 

met de hele zaal, een ervaring die je niet wilt missen!  

 Om de kosten van dit theateroptreden te dekken vragen we een vrijwillige bijdrage met als 

richtbedrag van € 10, maar u mag bijdragen naar draagkracht. Deze slotdag wordt afgesloten met 

een pannenkoekenmaaltijd. Hiervoor wordt geen bijdrage gevraagd. Wel moet u zich hiervoor 

aanmelden. Zie voor een uitgebreide informatie elders in dit blad. 

19 juli Zomerprogramma (3e woensdag) “Reis naar de middernachtzon”,  

een prachtige presentatie van Arie Noort. 

16 aug. Zomerprogramma (3e woensdag) De Zomerquiz, met veel gezelligheid,  

leuke prijsje en een Zomers lekkernij 

13 sept.  Hans Berrevoets, Bertus van der Vegt en Bert van der Burgt over samenwerking van 

verschillende organisaties binnen Sterrenburg en over de ontwikkelingen en mogelijkheden.  

 

U bent op bovenstaande data van 09.45 - 12:00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3,  

3328 DN Dordrecht. Ingang Lunenburgplein t.o. eindhalte bus 5 en 7. Inloop vanaf 09.45 uur, de presentatie begint om 

10.15 uur. Voor meer informatie: Kijk ook op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl, informatie op 

de kerk-app of bel of mail naar  

 

 

 

Contactpersoon: 

Idelette Reehorst,   of Cor den Dopper 

: 078 617 7589 (coörd.)  📱: 06.5156 5002 

: ideletter@hotmail.com   : cjdendopper@gmail.com  

mailto:ideletter@hotmail.com
mailto:cjdendopper@gmail.com


 

 

 

9 GA JE MEE IN HET NIEUWE SEIZOEN VAN DE ONTMOETINGSKERK? 

Op zaterdagmiddag en – avond 9 september kun je (gratis) meedoen met 
allerlei activiteiten. Er is voor jong & oud, voor ieder wat wils! 

Zet het vast in je agenda:  

vanaf 12.00 uur tot ongeveer 21.30 uur hoef je je die dag niet te 

vervelen. Schrijf je in voor één van de workshops, voor het eten en/of 

kom ’s avonds naar de pub quiz of gewoon gezellig wat drinken en bijkletsen. 

 

En op zondagochtend 10 september: een feestelijke viering voor alle 
leeftijden, afgesloten met gezamenlijk koffie (thee of limonade) drinken, 

met koek en/of gebak. 

Dus…  

ben je creatief, muzikaal, 

sportief, sociaal, relaxed, een 

lekkerbek,  

goed op de hoogte, een 

keukenprins(es), een 

improvisatietalent, een 

teamplayer, een einzelgänger, of 

wat dan ook?  

Er is voor jou iets te doen op 9 

en 10 september in de 

Ontmoetingskerk! 

Jullie horen nog van ons wanneer,  

hoe en waarvoor je je kunt gaan inschrijven. 

Groetjes van Daniëlle, Dick, Miranda, Mirjam, Thea, Tineke 
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WOK 

Door:  Herman Riet,  :  078 618 3943 /  

  Marcus van Driel ,  📱 : 06 1149 5383 

: wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

p woensdag 17 mei hebben we het 6de 

WOK wandelseizoen afgesloten met een 

lunch in het Tuinhuis in het 

Sterrenburgpark. Vooraf hebben we eerst nog 

een wandeling gemaakt door het 

Overkamppark en door Zuidhoven. We kunnen 

terugkijken op een prachtig seizoen. Ook het 

wandelweer was uitstekend. 

 

We hebben het afgelopen seizoen 15 

wandeltochten van ca. 6 km gemaakt en 

hebben de volgende wijken en gebieden 

aangedaan: de Nieuwe Biesbosch, de Street Art 

wandeling in de Binnenstad, Dordtse Kil II, 

Land van Valk, Amstelwijck, Wilgenwende, 

Stadspolders, Sportpark Schenkeldijk, 

Dubbelsteijnpark, de Staart met Huis te Merwe, 

Vlinderbos, Papendrecht, Dubbelmondepark en 

Overkamppark. 

Op veel paden, die we liepen hoorden we 

regelmatig: “hier ben ik nog nooit geweest”. 

Dat is naast de gezelligheid ook de kracht van 

deze wandelingen. Op deze manier ga je Dordt 

echt kennen. Het aantal deelnemers lag 

meestal rond de 20 wandelaars, met ook 

enkele uitschieters naar boven. 

Op woensdag 3 oktober 2023 starten we met 

ons 7de seizoen. Ook dan weer op de 1ste en 3de 

woensdagmiddag van de maand met 

wandelingen van rond de 6 kilometer. We 

proberen elk jaar weer nieuwe gebieden en 

paden in Dordrecht te vinden. We houden de 

krant in de gaten waar wat is vernieuwd of 

actueel is. 

Zo zullen het nieuwe Reewegpark en de 

plek waar het Refaja Ziekenhuis heeft 

gestaan zeker niet ontbreken. De start van 

een wandeling zal altijd bij een bushalte liggen.  

 

In september zullen we de komende WOK 

wandelingen vermelden in de Wijkbrief en het 

kerkblad Kerk op Dordt. Verder krijgen de 

wandelaars, waarvan wij een email adres 

hebben via de mail bericht. Nieuwe 

wandelaars, die altijd welkom zijn, kunnen hun 

emailadres aan ons doorgeven. Dan houden wij 

jullie ook verder op de hoogte. 

WANDELEN MET JE GEMEENTE 

Door: Herman Riet  :  078-618 3943  

: wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

nmiddels hebben we weer twee 

wandelingen van ruim 20 km gehad. De 

eerste wandeling ging vanuit Beneden 

Leeuwen. Een mooi gebied over de dijk langs 

de Waal richting Warmel. Dit in een tijd waar 

vele fruitbomen in de bloei stonden. De tweede 

tocht ging vanuit Ossendrecht. Hier liepen we 

over de Kalmthoutse heide en de Brabantse 

Wal.  

O 

I 

mailto:wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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Een heel mooi gebied, waar de heide al 

zichtbaar rood begon te worden. Ook een 

watergebied met honderden kikkers. Het was 

een lust om hun gezang te horen.  

We lopen dit seizoen nog vier wandelingen, 

steeds op de laatste zaterdag van de maand. In 

juni lopen we vanuit Maassluis en in september 

een Kerkenpadroute langs vele oude kerken in 

de Betuwe, o.a. in Buren, Kerk Avezaath, 

Erichem en Zoelen. Deze kerken zijn dan open 

en te bezichtigen. De maanden juli en augustus 

zijn nog niet helemaal bekend. De bedoeling is 

een gedeelte van het Kloosterpad in Brabant te 

lopen, maar dat is afhankelijk van het 

openbaar vervoer in Brabant. Dit openbaar 

vervoer is in het weekend helaas erg slecht in 

die provincie. In het Kerkblad zal tijdig bekend 

gemaakt worden waar we die maanden gaan 

lopen.  

 

Alle routes zullen weer ruim 20 km zijn over 

zowel verharde, alsmede onverharde paden. 

Degenen die ook interesse hebben in een lange 

wandeltocht en mee willen lopen kunnen zich 

opgeven bij Herman Riet. 

We vertrekken met auto’s (d.m.v. carpooling) 

vanuit Sterrenburg en zijn eind van de 

zaterdagmiddag weer terug. We lopen 

gemiddeld 5 km per uur. Onderweg hopen we 

altijd een horecazaak aan te treffen waar we 

ons zelf trakteren op koffie met gebak. 

HIGH TEA IN DE 

ONTMOETINGSKERK 

Door:  Hanneke Versteeg –   

: versteeg.wessels@outlook.com  

insdag 2 mei hebben ca 60 personen 

tijdens een gezellige 

ontmoetingsmiddag, georganiseerd 

door de Protestantse Contactdienst 

Sterrenburg, genoten van een heerlijke high 

tea. 

De saaie witte kopjes waren voor deze 

gelegenheid vervangen door allerlei kleurige 

kop en schotels en theepotten 

uit grootmoeders tijd. 

Marja Kruijswijk opende de 

middag met een gedicht 

waarna de etagères met allerlei 

lekkers op de tafels werden 

gezet.  

De dames van de PCD maar 

daarnaast met name ook 

Cokky Nagtegaal hadden hun best gedaan om 

de bezoekers te verwennen. Er waren o.a. zelf 

gebakken brownies, cakejes, scones met jam 

en clotted cream en soesjes maar ook hartige 

traktaties zoals quiche en sandwiches. 

Tijdens de high tea las Netty Dubbeldam een 

kort verhaal voor over een Texelse 

strandjutter. 

Tot ieders verrassing was er tot slot ook nog 

een heerlijk advocaatje met slagroom. 

De middag werd afgesloten met het zingen van 

lied 657 “Zolang wij ademhalen” onder 

pianobegeleiding van Dick Ouwehand. 

Het was een 

heel gezellige 

middag die 

we volgend 

jaar zeker 

weer willen 

organiseren. 

D 

mailto:versteeg.wessels@outlook.com
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EXPOSITIES WERKGROEP KERK EN HOBBY 

Door: Lex Nagtegaal  : 078 6183 864 en Dickie Trumpie  : 078 6175 719 

: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

 t/m 28 juni 2023:  Expositie “Alles wat groeit en bloeit” 

 juli 2023:  Expositie Zomergast Lex Nagtegaal 

 augustus 2023:  Expositie Zomergast John Beekhof 
 

ls overgang van de lente naar de zomer was door de werkgroep gekozen voor “Alles wat groeit en bloeit.”  

Nog t/m 28 juni is deze expositie te bezichtigen. Bekijk onze creaties, de daarbij vermelde teksten en schrijf uw 

bevindingen gerust in het gastenboek van de werkgroep. Gedurende de maanden juli en augustus houdt de 

werkgroep Kerk en Hobby haar zomerreces. 

 

Onder de noemer “Zomergasten” zullen echter alsnog twee expositie te zien zijn: in de maand juli zal Lex Nagtegaal 

een aantal van zijn werken tonen en de maand augustus is gereserveerd voor onze zomergast John Beekhof. 

 

*) Lex Nagtegaal (www.lexnagtegaal.nl) schildert vanaf zijn pensioen en behoeft geen nadere toelichting. Zijn werk is 

regelmatig te zien bij de exposities van Kerk en Hobby, als voorzitter van deze werkgroep probeert 

hij gezamenlijk de relatie tussen kerk en hobby op een kunstzinnige manier tot uiting te brengen. 

 

 

*) John Beekhof (www.johnbeekhof.nl) schildert sinds 2001, heeft tot december 2018 

kunstschilderlessen bij de schilderschool van Antonius Kouwenberg te Zwijndrecht gevolgd. Zijn 

onderwerpen zijn divers van modern tot klassiek. De meeste schilderijen maakt hij in opdracht. 

Hij schildert voornamelijk met olieverf, klassieke stillevens hebben zijn voorkeur. Hij 

exposeert regelmatig en is tevens lid van de "Culturele Raad van Papendrecht" en 

van "Goed Gezien - Goed Bekeken" de kunstkring van de Alblasserwaard. Sinds 

januari 2019 schildert hij samen met Lex Nagtegaal in een atelier in Dordrecht. 

 

 

BEZICHTIGING:  

Elke zondag voor en na de kerkdienst,  

tijdens de openingsuren van de kerk  

(ma t/m vr 10.00 -12.00 uur en za 12.30-14.00 uur) 

of op afspraak.  

 

 

Wilt u ook meedoen met deze groep?  

Wij zoeken nog mensen met een creatieve hobby  

ter aanvulling van onze werkgroep. 

  

A 

mailto:kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
http://www.lexnagtegaal.nl/
http://www.johnbeekhof.nl/
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NIEUWS VAN HET JEUGDTEAM 

Door: Het jeugdteam (Danielle, Marianne  en Mirjam) –  : jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

Slotdag jeugd CCC & HOTSPOT 

p het moment van schrijven is de zomervakantie nog een kleine 1½ maand weg, maar voordat we het weten staan 

we koffers in te pakken om Dordrecht misschien wel voor een paar weken te verruilen voor een bestemming in het 

binnen- of buitenland. Of misschien blijf je wel lekker thuis en geniet je eindelijk van dat ene boek dat nog steeds 

naast je bed stof ligt te vangen omdat je er al die weken nog geen tijd voor hebt gehad. Hoe je je vakantie ook gaat invullen, 

wij luiden hem op zaterdag 24 juni in met een sportieve activiteit voor de jeugd v.a. 10 jaar en een BBQ. 

De verschijningsdatum van de zomerwijkbrief is spannend: Is het net voor of net na onze geplande slotdag? Hoe dan ook, 

mocht je nu net voor zaterdag 24 juni de wijkbrief lezen en denken: Ja maar hier wil ik ook bij zijn! Stuur dan nog even snel 

een berichtje naar het jeugdteam via de kerk-app (nieuw en heel handig!!) of mail en sluit zaterdag 24 juni ook gezellig aan! 

 

's Middags (om 14.30 uur) zullen de kinderen (vanaf 10 jaar) van de Church Chill Club in de Nieuwe Dordtse Biesbosch 

een sportieve activiteit hebben. Wat?  

Dat is een groot ? maar na afloop kunnen de kinderen aansluiten bij de HOTSPOT BBQ! 

Zoals je hierboven al kunt lezen sluit ook de HOTSPOT het seizoen af. 

      *** 

Even kort nog over de HOTSPOT voor wie het - kan het me bijna niet voorstellen - nog niet weet: 

‘Hotspot’ betekent volgens het woordenboek een plaats waar iedereen wil zijn en het is een plek waar je verbinding (met 

internet weliswaar) kunt maken. De HOTSPOT BBQ is een plek waar je wilt zijn; gezellig samen eten, spellen doen, een 

praatje maken… 

Iedereen in de leeftijdsgroep tot ca. 50 jaar is welkom. (Ook partners die boven de 50 zijn, zijn uiteraard welkom tenzij je 

natuurlijk liever een avondje alleen op stap wilt 😉) 

      *** 

Aan het eind van de middag (vanaf 17.00 uur) start de HOTSPOT BBQ. De kosten zijn per deelnemer v.a. 12 jaar €10,00 

en kinderen van 4 t/m 11 jaar € 5,00. Deelname voor kinderen jonger dan 4 jaar is gratis. 

Tijdens de BBQ kun je ook nog volop spelletjes doen zoals mega-memory en Kubbs, leuk voor jong èn oud! 

Wil je meedoen aan 1 of allebei de activiteiten, dan kun je je opgeven via  

 jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl of in de kerkapp 

O 

mailto:jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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The Young Ones 

oor de groep 16-20 jarigen was er vrijdagavond 19 mei 

pizza-avond in de Ontmoetingskerk. Thema van deze 

avond was ‘De kerk, ook voor jou!’ Deze avond is op 

initiatief van ds. Dick Steenks en het jeugdteam georganiseerd 

omdat deze groep tussen wal en schip raakt. Als je 16 bent is de 

tienerdienst wel voorbij en voor ‘De Kletskoppen’ ben je dan nog 

te jong; het spreekwoordelijke te groot voor servet, te klein voor 

tafellaken. Maar ja wat ga je met deze groep 

doen? Je weet niet hoe ze erin staan qua geloof 

en kerk, maar…… effe wachten, nog effe 

wachten…… PIZZA!! Dat doet het altijd goed, dus dat werd een pizza party; onder het samen eten eens 

praten over wat zij nu eigenlijk denken van de kerk en wat ze willen vinden in de kerk. 

Door middel van een filmpje van Denkstof, aflevering ‘Kan je geloven zonder kerk?’ zijn we de avond begonnen. Zo’n vraag 

geeft al snel stof tot nadenken, want waarom gaan we eigenlijk naar de kerk?  

In de kerkzaal speelden we het spel ‘Cross the line’. Er werd een aantal stellingen geponeerd (= een mooi woord voor 

‘aangedragen’) zoals bijv. ‘Ik vind het saai in de kerk’ of ‘Ik heb iets aan de kerkdienst op zondagmorgen'. Het leuke is dat 

door wel of niet over de streep te lopen je hoe dan ook communiceert. Niet communiceren is niet mogelijk. Je neemt altijd 

‘stelling’. Een leuke manier om even over verschillende onderwerpen te praten. 

Maar beeld je ook eens in dat je iets tegen de gemeente mag zeggen vanaf de plek van de dominee, wat zou je dan zeggen? 

Best lastig maar uiteindelijk wist iedereen wel iets en mocht dit vanaf de liturgische tafel vertellen aan de groep. (Je zou het 

maar iedere week moeten doen zeg.. pfff) 

Na nog even een beetje Bijbelkennis te hebben getest, hebben we het nog over het ontstaan van de kerk gehad. Wat is nu 

eigenlijk de essentie van de kerk? We kwamen tot de conclusie dat dit samenzijn, luisteren naar en leren van de verhalen 

van Jezus en God eren d.m.v. gebed en muziek moet zijn. Niet persé in de genoemde volgorde. 

En toen kwam de slotvraag: Willen jullie vaker zo’n avond samen zijn en bezig zijn met geloof? A.s. vrijdag 1 september van 

18.00 – 20.00 uur staat de volgende bijeenkomst gepland, dus JA! 

Val je ook in de groep 16-20 jaar en wil je ook aansluiten, dan kun je dit aangeven bij het jeugdteam. Wij zetten je dan in de 

appgroep van The Young Ones zodat je niets meer mist. 

 

  

V 
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Volg ons via ons Instagram-account jeugdteam.ontmoetingskerk, de berichten in de zondagsbrief, op facebook en de 

website om op de hoogte te blijven van alle activiteiten en nieuwtjes. En natuurlijk via de kerk-app!! 

Tot slot nog even dit… 

Het jeugdteam gaat even een paar weekjes in de slippermodus en genieten van de zomervakantie. 

Vanaf deze plek wensen wij iedereen een leuke zomervakantie toe! 

Zonnige groet van het jeugdteam, 

Marianne, Mirjam & Daniëlle 

 

  

mailto:Kookhuis@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:Braderie@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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OPEN HUIS 

ONTMOETINGSKERK 

SLOTDAG 28 JUNI 2023 

 

 

Theatergroep Mooi Weer presenteert: 'Het kleine café' 

Wees welkom in ons café, waar de normen en waarden van eind jaren 60 en begin jaren 70 nog de klok slaan. Hier 

gaan we voor de ouderwetse gezelligheid en kwaliteit. Iedereen is welkom, want we zijn allemaal gelijk. 

Laat je verrassen met de bekende en minder bekende liedjes van Boudewijn de Groot, Rob de Nijs, Herman van 

Veen, de Beatles en vele anderen. Uiteraard spelen we ook onze beroemde pubquiz met de hele zaal, een ervaring 

die je niet wilt missen!  

  

oensdag 28 juni is de slotdag van het Open huis voor het seizoen 2022/2023. 

Deze morgen komt theatergroep’ Mooi Weer ‘met een aansprekend en vermakelijk programma, ‘Het 

Kleine Café’ in de grote kerkzaal. Deze groep, nu in een nieuwe samenstelling, heeft voor corona ook 

een paar keer opgetreden en daar hebben we met elkaar allemaal erg van genoten! 

Iedereen is deze morgen van harte welkom om deze slotdag mee te beleven. 

De toegang is vrij, maar omdat er aan het boeken van een theatergroep een behoorlijk kostenplaatje hangt, vragen we 

om een bijdrage naar draagkracht met een richtbedrag van 10 euro. U kunt uw bijdrage (indien mogelijk in een gesloten 

enveloppe) bij binnenkomst of na afloop in de daarvoor bestemde bus doen. 

Inloop vanaf 9.45 uur. De voorstelling begint om 10.15 uur, er is een pauze en de voorstelling duurt tot 12.00 uur. 

Daarna volgt zoals gebruikelijk een feestelijke pannenkoekenmaaltijd waarmee we deze dag afsluiten. 

Als u wilt aanschuiven bij deze pannenkoekenmaaltijd, willen we dat graag van tevoren weten 

i.v.m. het bakken en inkopen van alle benodigdheden. 

U kunt zich liefst voor 25 juni aanmelden door uw naam in te vullen op de lijst die in de hal 

van de kerk ligt, of door te bellen of mailen naar Cor den Dopper of Idelette Reehorst met evt. 

vermelden van bijv. glutenvrij. 

Cor den Dopper:  tel; 06.51 56 50 02  cjdendopper@gmail.com 

Idelette Reehorst: tel, 06. 41 17 19 14  ideletter@hotmail.com  

 

W 

mailto:cjdendopper@gmail.com
mailto:ideletter@hotmail.com
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IKAA TE GAST 

Door: Frans Riet  –  : friet1@kpnmail.nl  of  : 078-6183011 

ondag 23 april 2023 was de IKAA te gast in de 

Ontmoetingskerk. De IKAA? Ja, de Interkerkelijke Kommissie voor Aangepaste Arbeid, die de 

Bijbelverhalen op een eenvoudige wijze wil doorgeven aan vrienden en vriendinnen, voor wie een 

reguliere kerkdienst vaak te moeilijk is. De Ontmoetingskerk is een van de kerken die al jarenlang dit 

werk ondersteunt.  

De dienst werd geleid door dominee Steenks. Hij hoefde de drukbezochte dienst niet alleen in te vullen. 

Eén van onze vriendinnen deed de Bijbellezing. En een aantal jongeren beeldden een deel van de tekst 

uit. 

Daarnaast werden bekende liederen gezongen die zorgvuldig waren gekozen en pasten bij het thema 

van de dienst, dat we allen “op weg zijn”. Dit omdat het verhaal van de Emmaüsgangers centraal stond. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dienst, met veel (bekende) liederen, met veel afwisseling, 

maar ook dankbaarheid voor de gesproken en uitgebeelde woorden. 

De Ontmoetingskerk is één van de kerken die ook in de Ledenraad is vertegenwoordigd. De Ledenraad 

bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende kerken. Dat zijn momenteel een aantal PKN-

kerken, de Vrij Evangelische Gemeente, de Baptisten Gemeente en de Christelijk Gereformeerde Kerk 

Zuidhoven. Bij toerbeurt bezoeken we met een aangepaste dienst één van de deelnemende kerken. 

De Ledenraad bestaat uit leden van die deelnemende kerken. Zeg maar een soort van bestuur. De 

Ontmoetingskerk is vertegenwoordigd geweest door Dik van der Zeijden. Uiteraard bedanken we hem 

voor zijn werk voor de IKAA. Begin dit jaar heeft hij het stokje overgedragen aan Cor den Dopper. Cor 

is als regelmatige bezoeker van de IKAA-diensten, al jaren bekend met het IKAA-werk. De IKAA bestaat 

inmiddels al 55 jaar!!! 

Ik schrijf dit niet voor niets. Want organisaties als kerken en verenigingen zijn enorm afhankelijk van 

vrijwilligers. Zo ook de IKAA. Zelf ben ik al 40 jaar spreker bij de IKAA. Ik vind het tijd worden om te 

stoppen. Maar helaas heb ik nog geen opvolger of opvolgster kunnen vinden. Dus ga ik nog even door. 

Maar de roep om nieuwe sprekers en spreeksters klinkt luider 

dan ooit.  

Daarom maak ik in deze wijkbrief gebruik van de mogelijkheid 

om de lezers van deze wijkbrief dringend te vragen na te 

denken, of dat IKAA-spreker of IKAA-spreekster iets voor hen is. 

Je wordt niet zomaar voor de leeuwen gegooid. Eerst is er een 

verkennend gesprek. Daarna praten we over een eventuele 

proefdienst. Er is begeleiding en dan wordt er eerst geëvalueerd. 

We hebben de laatste jaren gemiddeld acht 

sprekers/spreeksters en samen met de aangepaste diensten ben je dan één keer in de ruim twee 

maanden aan de beurt. Maar ook met minder beurten zijn we al blij. 

Ik hoop echt dat ik de interesse heb gewekt. Want ook in een wijk als Sterrenburg zijn vrienden die de 

IKAA-diensten bezoeken. In zo’n mooie en grote wijk als Sterrenburg moet er toch een spreker te vinden 

zijn die mijn plaats wil gaan innemen. 

Inlichtingen nodig? Bel of mail me gerust: friet1@kpnmail.nl of 078-6183011 

Trouwens, andere vrijwilligers zijn ook van harte welkom: chauffeurs, koffiezetters, stoelenzetters, 

techniek, muziek (orgel/piano), enz. 

Kijk ook eens op de website: www.IKAA.nl  

Frans Riet   

Z 

mailto:friet1@kpnmail.nl
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MET ANDERE WOORDEN 

Door:  Laura Breur –   : laurabreur@gmail.com  

Toelichting:  Dit verhaal kwam ik lang geleden tegen, ik weet niet meer waar. Ik vind het een geval van 

"omdenken" wat in dit geval letterlijk meer opbrengt. 

p de onderste trede van de trappen die leiden naar de Basilique du Sacré-Coeur, de kerk met 

één van ‘s werelds grootste mozaïeken, zat in de ochtend een blinde man. Voor hem stond een 

rond en gedeukt conservenblikje, waarin zo af en toe een voorbijganger op weg naar het werk 

een muntje gooide. Op een kartonnen bord naast hem had 

hij door iemand laten schrijven: “Ik ben blind. Help mij” En 

degene voor wie het al niet duidelijk was, kon hier lezen 

waarom de man zo behoeftig was en graag een aalmoes 

wilden ontvangen. Aan het blikken geluid kon hij horen dat 

hij zo af en toe een gift had ontvangen en bedankte de voor 

hem onzichtbare weldoener. 

Op deze ochtend hoorde de man de kwieke en kordate 

voetstappen van een vrouw aankomen. Ze hield vlak voor 

hem stil en vroeg de blinde man: “Mag ik in plaats van je een 

aalmoes te geven, iets voor je doen, dat je meer zal helpen 

dan mijn muntje?”. “Graag!”, antwoorde de blinde en vroeg: 

”Wat wil je dan doen?“ De man voelde met zijn handen aan 

de schoenen van de vrouw. Zodat hij haar weer zou 

herkennen als ze terugkwam. “Ik zal iets schrijven op je bord 

en we zullen zien waartoe het leidt”, sprak ondertussen de 

vrouw. Hij hoorde hoe een stift met de punt over het karton 

gleed en even later zette de vrouw het kartonnen bord terug 

op de plaats waar het al zo lang had gestaan. Nadat ze was 

verdwenen hoorde de man steeds vaker een muntje vallen in 

zijn busje. Hij kon het met zijn bedankjes bijna niet 

bijhouden zoveel geld stroomde binnen. 

Toen tegen de avond de vrouw weer terugkeerde en de blinde man aan de kordate stap en de vorm van 

de schoenen haar weer herkende, vroeg hij verbaasd: “Ik heb nog nooit zoveel geld gekregen op één 

dag. Wat heb je op mijn bord geschreven?” De vrouw antwoordde: “Ik heb er hetzelfde opgezet als jij 

had laten doen. Alleen in andere woorden.” De blinde man nam genoegen met deze uitleg, maar de 

voorbijgangers konden zien wat zij bedoelde. Op het bord stond nu: “Het is een prachtige dag. Wat 

jammer dat ik dat niet kan zien.” 

O 

PANNENKOEKENLUNCH 

 

Zaterdag 17 juni, 12.30 uur 

 

Aansluitend BINGO 

De opbrengst is voor Makunda Christian Hospital in 

India, het wijkdoel voor 2023 en 2024 

1 - De blinde bedelaar,  
door: Jean Baptiste P. Michiels. 

mailto:laurabreur@gmail.com
https://artinflanders.be/nl/kunst/de-blinde-bedelaar-0
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OUD EN DER DAGEN ZAT 

Door: Jan Overduin –   

: gardiaan46@outlook.com  

Op bezoek bij God in huize Avondrood 

 

De bloem 

k was die dag al vroeg bij hem op bezoek. 

Het was half 10 ‘s ochtends en God lag nog 

op bed in zijn kleine kamer in huize 

Avondrood. 

‘Er is niet zoveel personeel,’ verontschuldigde hij 

zich, ‘meestal komen ze rond 10 uur, maar ik 

heb gevraagd of ze vandaag wat vroeger kunnen 

komen, omdat jij zou komen, mijn kind.’ 

 

Het was ontroerend hoe God mij ‘zijn kind’ 

noemde, een oude man, hulpeloos op bed, oud 

en der dagen zat. De deur ging open en een 

jonge vrouw in een strak wit pak kwam binnen. 

Ze wenste goede morgen, opende de gordijnen, 

zette het ontbijt klaar, kwam met een teiltje 

warm water Gods aangezicht wassen, vroeg hoe 

het met hem ging, hielp hem uit bed en in de 

kleren en zette hem in de stoel. Ze wenste hem 

nog een goede dag en ging toen weer verder. Ze 

had het in een ruk en een zucht voor elkaar 

gekregen. 

 

‘Dat was snel,’ constateerde ik met enig 

sarcasme in mijn stem. 

God keek tevreden voor zich uit. 

‘Vergis je niet,’ zei hij zacht, ‘Ze is geweldig. ‘s 

Morgens zet ze de stoel zo neer dat ik van de 

opkomende zon kan genieten. Vanmiddag zal ze 

de stoel weer iets verplaatsen. En kijk...,’ hij 

wees naar een kleine frisse bloem naast zijn 

bord, pakte die en liet hem mij zien. ‘Elke 

ochtend legt ze een bloem bij het eten neer. 

Geweldig hè? En dat alles in nog geen vijf 

minuten. Zo doet ze de hele gang.’ 

 

God nodigde me uit bij hem aan tafel: ‘Kom, 

alles staat klaar.’ 

Hij pakte een sneetje brood, sneed het 

doormidden en gaf een helft aan mij. 

Ik schudde mijn hoofd, maar hij zij: ‘Neem. Eet.’ 

‘Ik heb al gegeten, God,’ verontschuldigde ik 

me. 

‘Als je wist wat ik je te bieden had, zou je het 

brood direct nemen en om meer vragen,’ 

glimlachte hij en ik nam het brood aan. 

 

Gods almacht 

‘God,’ vroeg ik hem, ‘waarom zit u hier en niet 

in uw hemels paleis?’ 

‘Hemels paleis?’ zei hij verbaasd, ‘Ik heb geen 

hemels paleis. Ik zwerf al rond, zolang de aarde 

bestaat.’ 

*** 

Wilt u verder lezen, ga dan naar: 

https://www.x-liedjes.nl/gekkenhuis/lief/zat/ 

*** 

 

 

REDACTIELEDEN GEZOCHT! 

 

Zondagsbrief, Wijkbrief,  

Kerk op Dordt, ….. 

De zondagsbrief, Wijkbrief en Kerk op Dordt 

zijn de media waarmee de gemeenteleden op 

de hoogte worden gebracht van de vele 

activiteiten in onze ontmoetingskerk. 

We zijn op zoek naar nieuwe creatievelingen 

die onder andere WORD-vaardig zijn om één 

of meerdere redacties aan te vullen en te 

versterken. 

Interesse? Aarzel niet en stuur een berichtje 

naar Lex Nagtegaal of Erik Vingerling.  

We nemen dan spoedig contact met u op. 

Email: wijkbrief@ontmoetingskerk-

dordrecht.nl  

I 

mailto:gardiaan46@outlook.com
https://www.x-liedjes.nl/gekkenhuis/lief/zat/
mailto:wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
mailto:wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
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DE MORGENSTERKERK IS WEER EEN BEZOEK WAARD!!! 

Door: Ron den Boer –   : rondenboer@upcmail.nl   

è, is onze oude kerk aan de Saturnuslaan weer open? Gaan we daar weer kerkdiensten 

bezoeken? Bij veel oudere kerkgangers uit Sterrenburg 1 en West gaat het hart weer sneller 

kloppen bij het zien van de titel! 

Natuurlijk niet! Alle kerkelijke activiteiten blijven natuurlijk in en vanuit onze Ontmoetingskerk draaien. 

Toch wil ik alle Sterrenburgers er op wijzen dat er nog steeds heel veel te beleven valt op de plek van 

de Morgensterkerk waar nu een nieuw gebouw is gezet. Mijn interesse voor dit nieuwe gebouw is gewekt 

door Cor Vroegh, sinds 2005 een gemeentelid van onze Hervormde kerk Sterrenburg. Cor woonde eerst 

met zijn ouders 6 hoog in de flat (met ABN Gietbouw- letters op het dak) aan de Keplerweg. Zijn moeder 

bezocht regelmatig onze kerk en zij keken mooi over de vijver uit op het gebouw van de Morgenster! 

Regelmatig kwam ik als contactpersoon bij hen over de vloer.  

Na het overlijden van zijn ouders is Cor in de woning blijven wonen. Helaas kwamen er diverse 

lichamelijke tegenslagen in het leven van Cor en hij had daarbij medische hulp nodig. In het nieuwe 

gebouw op de plek van de Morgenster, een vestiging van de ASVZ, kreeg hij een nieuwe woning. Vanuit 

zijn woonkamer kijkt hij nu weer uit over de vijver en op zijn oude woning! Hij bloeide weer helemaal 

op en zijn woning heeft hij smaakvol ingericht met een schitterende tv en mooie stereo met een paar 

superboxen. In deze woongroep heeft hij weer een aantal vriendschappen gesloten en vooral door zijn 

werk daar werden de batterijen bij Cor weer opgeladen!! 

Cor werkt iedere dag “In het Kadopunt”, een shop die jullie 

echt een keer met een bezoek moeten vereren! Hij werkt 

samen met negen collega’s en één begeleidster aan een 

heleboel producten, die zij daar in hun winkel te koop aan 

bieden. Bij mij was Cors teken -en schildertalent al lang 

bekend, maar in de winkel kan je al hun werk ter plekke zien 

groeien. De mooiste dingen worden daar gemaakt en te koop 

aangeboden voor een zacht prijsje!! Zo zie je daar mooie 

slingers, dieren van vilt, theeboeketten en heel veel soorten 

ansichtkaarten. Ook kleine schilderijtjes en schitterende 

mobielen hangen in de winkel, maar je kan ook producten 

laten maken zoals jij het wilt hebben! 

In de tweede ruimte naast Het Kadopunt tref je de afdeling Draadwerkelijk. Hier werken 10 collega’s 

aan handbewerkte tassen, schorten, slabbetjes, kussens, etc. In deze 

mooie ruimte wordt met diverse naaimachines fraaie kunstwerken 

gecreëerd en ook hier kun je eigen verzoekjes indienen als cadeau 

voor jezelf of een ander.  

Ben je nieuwsgierig geworden en heb je regelmatig of zo nu en dan 

een origineel en creatief cadeautje nodig, neem dan eens een kijkje 

bij Cor en zijn collega’s in het Kadopunt!! Je vindt er zeker een 

bijzonder cadeautje! 

Daarnaast worden er vanuit deze groep nog een paar activiteiten 

gedaan. Eén daarvan is dat na de coronatijd door de bewoners één 

keer per week het wegwerpglas in een aantal straten van Sterrenburg 

West wordt opgehaald en afgevoerd naar de glasbak bij het 

winkelcentrum. 

Het winkeltje is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 

tot 16.00 uur . Echt de moeite waard! 

H 

mailto:rondenboer@upcmail.nl
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WAT IS VAN WAARDE? 

Door: Henk de Visser  –   

: henk.de.visser@live.com  

e dichter Lucebert heeft eens gedicht: 

‘Alles van waarde is weerloos.’ De tekst 

verscheen in neonletters in Rotterdam 

op een gevel in 1978, als uiting van De 

Rotterdamse kunstenaar Toni Burgering. De 

tekst was goed te zien vanaf het hoge spoor 

langs station Rotterdam Blaak. De regel was 

geïnspireerd op de verwoesting van de 

Rotterdamse binnenstad in mei 1940. De regel 

is veel ruimer toe te passen. Het kan gezien 

worden als het contrast tussen commerciële 

waarde (weerbare waarde) en de 

gevoelsmatige waarde (weerloze waarde). 

De zomerperiode kan een periode zijn om rust 

momenten in te lassen, al of niet in de vorm 

van een vakantie. Het is goed om tijd te nemen 

om tijdloos te kijken naar vogels, insecten, 

bloemen, bomen, wolken en veel andere 

verschijningsvormen van de natuur. Persoonlijk 

ervaar ik dat als evenzovele 

verschijningsvormen van het goddelijke. De 

Joodse leer kent de twee kanten van JWHW, 

waar niets van het leven buiten valt. JWHW is 

de niet voluit geschreven naam van het 

goddelijke. Het wordt wel vertaald met ‘Ik ben 

die Ik ben’ of ‘Ik ben die er zijn zal’. Net als in 

de natuur is er een mooie kant en een minder 

mooie kant van het goddelijke. Ik vind die 

gedachte verrijkend. Er zijn mensen die veel 

leed meemaken. Dat is niet omdat God ze 

verlaten heeft, maar het is een onderdeel van 

het contrastrijke leven, dat voortkomt uit en 

omvat wordt door God.  

God is in de bijbel als ontzagwekkend 

omschreven. Maar Christus toonde ook een 

weerloze kant: ‘Het geknakte riet verbreekt hij 

niet.’ (Mattheus). Daarmee werd bedoeld dat 

ook het kwetsbare van waarde is. Mijn ervaring 

is, dat al het leven kwetsbaar is. Het blijkt dat 

de overgang van ‘normaal’ leven naar ‘beperkt 

leven’ of zelfs overlijden flinterdun is. Als die 

kwetsbaarheid beseft wordt, dan is het 

verbazingwekkend dat zovelen hun leven 

richten op het verzamelen van geld en macht, 

alsof dat de grootste waarden zijn in hun leven. 

Het kan goed zijn om bij dat kwetsbare stil te 

staan en om daarbij jezelf de vraag te stellen 

over wat in je eigen leven van waarde is.  

De mensheid is zo ver ontwikkeld, dat hebzucht 

en machtsmisbruik serieuze bedreigingen 

vormen voor het voortbestaan van de 

mensheid. Hebzucht en machtsmisbruik zijn 

twee aspecten van het menszijn, waar in de 

Bijbel veel kritiek op geleverd is. Toch lijkt het 

erop dat we in de afgelopen twintig eeuwen 

onvoldoende tot inzicht gekomen zijn, dat geld 

en macht ten dienste dienen te staan van de 

natuur, waar de mensheid een onderdeel van 

is.  

 

Henry Kissinger, die in Duitsland geboren werd 

op 27 mei 1923, bleek als honderdjarige nog 

steeds goed helder te zijn. Hij wees mensen 

met invloed erop, dat ze de plicht hebben om 

tot een evenwicht te komen als basis voor 

vreedzame samenleving van de 

wereldbevolking. Hij gaf aan dat het lot van de 

mensheid daarvan afhangt. Daar voeg ik aan 

toe dat harmonie met de natuur even 

belangrijk is. 

Hebzucht en macht hadden gedurende de 

evolutie van de mensheid een functie om 

krachtiger te worden. Het was een 

overlevingsdrang. In de huidige decennia wint 

het inzicht aan terrein, dat hebzucht en macht 

eerder bedreigingen zijn en dat samenwerking 

op wereldschaal vereist is. De wereldschaal 

beperkt zich niet tot de meest machtige leiders. 

Ieder mens heeft invloed op een betere 

samenwerking. Verantwoord leven wordt 

steeds belangrijker. Respect voor elkaars 

meningen is de basis om tot een betere 

samenwerking te komen. Niemand heeft de 

wijsheid in pacht en ieder kijkt door een bril die 

gekleurd is door eigenbelang of idealisme.  

D 

mailto:henk.de.visser@live.com
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Het is niet nodig om het met elkaar eens te 

zijn. Respect voor elkaar is een goed middel 

tegen polarisatie en is essentieel voor een 

democratie.  

Respect houdt ook in, dat ieder er een 

duidelijke mening op na mag houden die sterk 

kan verschillen van een ander. Dat is onderdeel 

van de onderlinge verbondenheid van alle 

mensen, die uiteindelijk allemaal zeer 

verschillend zijn. Bij grootmachten geldt, dat 

angst voor elkaar alleen maar bedreigend is. 

Grootmachten zullen meer begrip voor elkaar 

moeten krijgen in plaats van te proberen de 

ander te overtroeven. Wat voor grootmachten 

geldt, dat geldt ook op alle lagere niveaus, dus 

ook in de landelijke politiek en ook tussen 

personen onderling.  

Het zijn zomaar wat gedachten om stil te 

staan. Wat is van waarde en hoe kunnen we 

streven naar harmonie en evenwicht met de 

natuur en met mensen onderling.  

Ik wens ieder een prettige en inspirerende 

zomer toe!    

Henk de Visser  

 

 

To get respect, give respect 

DAAR BEN JE WELKOM 

Door: Gerda post  –   

: coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl   

 
 

 

Daar ben je welkom  
 

aar mensen voor je openstaan, 

de deur wijd opengooien, 

naar je vragen, 

naar je luisteren, 

willen weten wie je bent, 

daar voel je je welkom. 
 

waar mensen respect hebben 

voor jou en voor je mening, 

je niet uitlachen, 

maar accepteren, 

je waarderen zoals je bent, 

daar voel je je welkom. 
 

Waar mensen je troosten 

als je verdriet hebt, 

zomaar begrijpen, 

zomaar weten 

hoe je eraan toe bent, 

daar voel je je welkom. 
 

Waar mensen in je geloven 

en op je rekenen, 

je zien zitten, 

op je bouwen, 

je hun zorgen toevertrouwen, 

daar voel je je welkom. 
 

Waar mensen zó met je omgaan, 

daar voel je je eigenlijk 

méér dan welkom: 

Daar voel je je thuis 

 

W 

mailto:coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl
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Daar ben je welkom  

Het bovenstaande gedicht van Greet Brokerhof-

van der Waa verwoordt mooi wat de 

medewerkers voor ogen hebben in hun 

bijdrage voor het Aandachtscentrum. 

Onze kerk, de Ontmoetingskerk in Sterrenburg, 

is één van de kerken die jaarlijks bijdraagt aan 

het Diakonaal Aandachtscentrum. Het is niet de 

enige kerk.  

Aan het Aandachtscentrum dragen de PKN-

kerken in Dordrecht en Zwijndrecht, de 

Zuidhovenkerk (chr. Gereformeerd), de 

Kandelaarkerk (geref. Vrijgemaakt) en de RK-

parochies in de Drechtsteden bij. Zij doen dat 

financieel (collectes en jaarlijkse bijdragen), 

materieel (koffie, thee, koekjes) en persoonlijk 

(gastheren/vrouwen e.d.). We, in het bijzonder 

de bezoekers, zijn daar heel blij mee.  

Bij de Paaseditie van Kerk op Dordt (PKN 

Dordrecht) en Hervormd en Gereformeerd 

Zwijndrecht (PKN Zwijndrecht) zat een folder 

over het Aandachtscentrum.  

Het Aandachtscentrum is een plek op de Singel 

273 waar bezoekers komen die daar behoefte 

aan hebben, behoefte aan een luisterend oor, 

aan een rustige plek waar niets moet. In de 

praktijk merken we dat het vooral bezoekers 

zijn met een beperkt sociale kring.  

Onze vrijwillige gastheren en -vrouwen voelen 

een gezamenlijke behoefte om onze bezoekers 

een warme plek te bieden waar zij zich prettig 

voelen. Graag bieden we onze bezoekers, naast 

koffie, thee met koek, liefst wekelijks een 

maaltijd aan. Samen eten draagt bij aan 

gemeenschapsgevoel en daarmee aan 

eigenwaarde van de bezoekers. Medewerkers 

(vrijwilligers) ervaren het werk met de 

bezoekers als zinvol, het werken met deze 

groep geeft voldoening, het is een vorm van 

handen en voeten geven aan geloven, zo geven 

zij aan.  

 

 

Om het Aandachtscentrum een plek te laten 

zijn waar mensen zich welkom voelen, kunt u 

een bijdrage leveren. Te denken valt aan: 

- gastheer/gastvrouw zijn tijdens 

openingstijden 

- eenmalig/incidenteel een maaltijd 

voorbereiden 

- inzamelen van koffie/thee/koekjes 

- verzamelen en inleveren van tijdschriften 

(voor creatieve middagen) 

Tegelijk biedt het Aandachtscentrum ruimte 

aan om buiten openingstijden een 

vergadering/bijeenkomst van derden, dus ook 

de kerk, te laten plaatsvinden. Met koffie/thee 

en indien gewenst met broodmaaltijd (tegen 

een vrijwillige bijdrage). Tijdens deze 

bijeenkomst wordt kort (max. 20 min.) iets 

verteld over het Aandachtscentrum en wat daar 

plaatsvindt. Hiermee willen we deze voor 

bezoekers zo belangrijke plek zichtbaar maken 

voor mensen die verder af staan bij onze 

doelgroep. En zo is het Aandachtscentrum een 

plek waar iedereen zich welkom kan voelen.  

 

Gerda Post 

coördinator Diakonaal Aandachtscentrum 

Dordrecht 

Singel 273-275 

3311 HD Dordrecht 

06 - 13 54 99 62 078-613 5288 email:  

coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl  

https://aandachtscentrumdordrecht.nl/ 

  

mailto:coordinator@aandachtscentrumdordrecht.nl
https://aandachtscentrumdordrecht.nl/
https://aandachtscentrumdordrecht.nl/


Kerkdiensten Zomer 2023 
 

Datum Voorganger  Bijzonderheden 

18 juni 2023 mw. M.H.E. Keizer-Meeuwse kinderdienst XL 

25 juni 2023 ds. D. Steenks MvdH 

2 juli 2023 ds. D. Steenks kerkdienst anders 

9 juli 2023 ds. D. Steenks  

16 juli 2023 ds. D.Steenks  

23 juli 2023 ds. B.C. Heubeck-Duijts  

30 juli 2023 K. van der Knijff  

6 augustus 2023 mw. A. Lodder MvdH 

13 augustus 2023 ds. D. Steenks  

20 augustus 2023 ds. D. Steenks  

27 augustus 2023 ds. D. Steenks  

3 september 2023 ds. N.A. van der Leer  

10 september 2023 ds. D. Steenks gemeente-/startzondag 

17 september 2023 ds. D. Steenks kinderdienst XL 

24 september 2023 J.J. Baan, prop.   

 
Raadpleeg de website of andere media van de ontmoetingskerk Dordrecht voor de laatste 
wijzigingen / updates. 
 
 

 

Collectebonnen  
 
zijn te bestellen via: 
rek.nr. NL42 RABO 0373 7025 66   
t.n.v. CvK Prot. Gem. Dordrecht-Dubbeldam inz. 
collectebonnen (onder vermelding van gewenste 
waarde/kleur, aantal, bezorgadres)  
Voorbeeld: 1234AB-68H, 1x15, 2x10 
 
Er zijn kaarten van:   
€ 10,00 (20 bonnen van € 0,50, oranje),  
€ 15,00 (20 bonnen van € 0,75, geel),  
€ 25,00 (20 bonnen van € 1,25, paars). 

 
U kunt ook uw gift geven voor de collecte via de Ontmoetingskerk-app 

 

 



 

 

 


